
VAN DE VOORZITTER...

MEI 2023

In januari 1988 stond er in het kerkblad
van de Hervormde kerk in Oud-Beijerland
een oproep om mee te gaan naar
Roemenië. Geraakt door de informatie,
werd het smokkelen van Bijbels naar
Roemenië een feit. 6 mei vertrokken we
met een touringcar, met een geheime
bergplaats waar de Bijbels  in verborgen
waren op weg naar het gesloten land. 
In de 2 jaar die volgden, mochten we nog
7 reizen doen, waarvan verschillende
samen met mevr. de Groot. We hebben
de nabijheid van de Heere veel en vaak
mogen ervaren. Hem komt toe alle lof en
aanbidding (Ps. 147: 7). We zijn ervan
overtuigd dat wij maar instrumenten zijn in
Zijn hand en de gaven mogen gebruiken
die Hij ons gegeven heeft, ook in 2023
(Ef. 4:11).

35 jaar later
Nu 35 jaar later mogen we in Uncesti,  een
van de armste dorpen van Roemenie, een
kerk bouwen. Vanaf de start hebben we
veel zegen mogen ervaren en zijn er
werkelijk wonderen gebeurd. De Heere
heeft de harten van het bedrijfsleven, van
de jeugdvereniging o.g.g. in Nederland te
's-Gravendeel en ook die van vele
donateurs geneigd. Daardoor is alles door
Zijn zegen mogelijk gemaakt.  
In Uncesti en de dorpen er omheen leven
veel Roma-families. Er heerst hier zeer
grote armoede. Er is geen gas en geen
stromend water. Werk is er helemaal niet.
Geen industrie of andere bedrijven. Er zijn
zelfs geen winkels. Voor boodschappen
moeten de mensen naar Vaslui, een stad
27 km verder op. 

Met vriendelijk groet,
J. Nieuwburg - voorzitter

Laatste nieuwsbrief op papier
Wilt u de nieuwbrief graag
online ontvangen?
Stuur een mail naar: info@ecce-
homo.com

Galaten 5:14 
Want de gehele wet wordt

in één woord vervuld,
namelijk in dit: Gij zult uw

naaste liefhebben gelijk
uzelven.
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Kinderen uit Nederland waren actief voor de
kinderen in Roemeniё. 

 De tasjes met inhoud werden dankbaar ontvangen.

'ZIE DE MENS'



Organisatie Crestina Ecce-Homo Nederland

21 april jl. hebben de leiding en
kinderen van de jeugdvereniging OGG
in ’s-Gravendeel opnieuw een
pannenkoekenrestaurant
georganiseerd. Hiermee hebben ze een
mooi bedrag van 5660 euro
opgebracht. Wij willen alle vrijwilligers
en sponsors heel hartelijk bedanken
voor jullie inzet!

In de afgelopen periode waren er grote
zorgen in Uncesti. Door een
sneeuwstorm waren de kassen voor de
nieuwe oogst ingestort waardoor ze
een nieuwe start moeten maken. Ook
waren de elecktriciteitsrekeningen heel
hoog. Stil werden we als stichting dat
we opnieuw vele giften mochten
ontvangen om deze mensen te kunnen
helpen. Naast de Heere hartelijk dank
voor al uw gaven op welke manier ook!

VAN DE PENNING-
MEESTER

In mei zijn we met een groep van 12
personen naar Uncesti geweest,
waarvan 2 Roemeense medewerkers.
De eerste dag werd de vrachtwagen
gelost in Capalna. Gelijk werden twee
bussen geladen voor Uncesti. Ds.
Costel en Ovidius, onze Roemeense
collega, reden dit transport in 8 uur
naar Uncesti.
We startten het werk met het buitenom
afwerken van de aanbouw. De heaters,
het plafond, de aftimmering: het was
veel werk, maar het vorderde gestaag.
Nadat de buitenkant van de aanbouw
klaar was, werd er gestart met de
binnenkant. Isoleren, beplaten, een
smeervloer uitvlakken en pvc op de
vloer bevestigen: het ging allemaal in
rap tempo. De inbouwreservoirs werden
opgehangen, de profielen voor de
wanden gezet en gegipst, de muur
achter de cv-ketel bekleed en de cv
opgehangen en aangesloten. Het
tegelwerk kwam ook gedeeltelijk klaar
en de constructie voor zonnepanelen
werd geplaatst, zodat de zonnepanelen
gemonteerd konden worden. In oktober
hopen we de laatste
panelen te plaatsen 
en aan te sluiten. 
Voor nu is de 
kerk klaar voor
gebruik, tot 
dankbaarheid
van dominee
Costel en
zijn vrouw.
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MEIREIS

Scan & steun
ons werk

p/a Nieuweweg 22
3295 XS ‘s-Gravendeel
E: info@ecce-homo.com
T: +31 6 30 23 14 81
IBAN: NL42ABNA0608872296

De beste medicatie is de Bijbelse meditatie.


